. VISSERI] . OPENINGSTIJDEN

Met het verdwinen van de adel in de
Franse tyd was het slecht gesteld met de
verdiensten van de bevoll{ing, die
grotendeels van die rijke families leefde.

Geluklug bracht de vissert) voorspoed,
vooral In het laatste deel van de 19¢ eeuw
De vloot verdubbelde, als gevolg van de
komst van de Schokkers, er lkwam een
scheepswerf, de slotgracht werd haven en
later volgde zelfs een “buttenhaven”.
Rokertjen en visafslag kregen echter een
klap door de aanleg van de Afslutdyk. En
nadat in 1942 de Noordoostpolder droog
viel, was het gedaan met de visseri).

Met diverse voorwerpen, schilderijen,
een maquette van de werf en foto’s op het
beeldscherm tonen wiju deze periode.

Vraag gerust naar het verhaal van redding
van drie Durgerdammer vissers die in
1849 veertien dagen opieen 1jsschots rond-
dreven. En de uitleg i het botlloppen,

de aanleiding voor hunjjzig avontuur.

Wi Y zijn open van half april tot eind oktober

en in de kerstvakantie. Op maandag van
10.° - 14.” uur en op woensdag tot en met
zondag van 13- 17.° uur.

Entree

Volwassenen €5-
Kinderen €9-
Contact

Teletoon (djdens openingsurcn) — 0527-244413
Groepen Mevr. N. Winter-Vis

0527-241663
reserveringen(@chevollenhovenl

on ]

Stadsmuseum Vollenhove
Bisschopstraat 36 - vlakbi] Mariakerk
8325 BC Vollenhove

Parkeren op slechts 20 meter atstand!

ﬁ facebook.com/chcvollenhove
w chevollenhove.nl
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[N DE STAD VOLLENHOVE

STAD MET RIJKE HISTORIE

Voor een kikje in de geschiedenis van de
stad en de streek rondom Vollenhove bent
u van harte welkom in het Stadsmuseum
Vollenhove, Bisschopstraat 86 in
Vollenhove.

U zult zich verwonderen over de ryke
historie. Zo waren er twee kastelen, viftien
havezaten, drie middeleeuwse kerken en
een klooster: Uw wandeling door de stad
van nu begint by onze grote plattegrond
ult 1649, met een toelichting op maat!

De historie omvat tien eeuwen, en kan
globaal worden onderverdeeld n de tijd
van de bisschoppen van Utrecht als
landsheer; de tyd van de adel die de Stad

Vollenhove maakte tot de ‘stad der paleizery

en de bloeiperiode van de vissery op de
Zuiderzee. We nermen u rmee naar die tyden
met voorwerpen, magquettes en informatie.

Boelend 1s een 83D-animatie van de stad in
de 17e eeuw. Enu vindt in onze koffiehoek
een grote collectie boeken over stad en
streek. Utteraard geeft de gastvrouw of
—heeru graag toelichting en beantwoordt
al uw vragen over Vollenhove.
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BEVOLKING

De bevolking van de streek was en is
grotendeels agrarisch. De tijd van de
ontginning van de veengebieden is al lang
voorbij, er rest een groot natuurgebied en
een rietcultuur.

Van het leven in het 1776 overspoelde
dorp Beulake hebben we resten van
aardewerk. Eris een boerenwoonkamer
nagebouwd, met bedstee en schouw. Laat
hier uw gastvrouw uitleggen wat een
‘ondergeschoven kind’ was. U herkent vast
van vroeger het grutterswinkeltje, en de
instrumenten van de stadsdokter.

Het begon allemaal met de komst van de
bisschop van Utrecht als landsheer van het
‘Oversticht’ in de tiende eeuw.

Waarna in 1165 de bisschoppelijke hof
werd versterkt met een kasteel, verdedigd
door edelen die rondom de burcht hun
eigen huizen —de zogenaamde havezaten —
bouwden en de stad Vollenhove ontstond.

Door de maquette in ons museum krijgt u
een indruk van dit door een slotgracht
omringde en meerdere malen met

allerlei gebouwen vergrote kasteel. Wat
pas in het begin van de 19e eeuw zijn
functie als bestuurscentrum verloor en
werd afgebroken.

Vollenhove, George Schenck, als
stadhouder aanstelde voor heel Noord- en
Oost-Nederland, bouwde die een tweede,
eigen kasteel naast de stad.

Zijn erfgenamen konden het onderhoud
niet meer betalen zodat het kasteel werd
verkocht en afgebroken. Een ruine restte,
als romantisch element in een park in
Engelse landschapsstijl.

In het museumn hebben we enkele
natuurstenen bouwelementen die een goede
indruk geven wat voor een een imposant
bouwwerk dit kasteel eens was. Verder
schilderijen en tekeningen van het kasteel,
en de windvaan die op de hoogste toren van
het kasteel stond.

@ KERKEN & KLOOSTER

Onder bescherming van de bisschop
ontstonden er hier in de middeleeuwen
twee kloosters, waaronder die van Sint Jan.

Bjj ons ziet u in de bodem gevonden
voorwerpen uit het vrouwenklooster
Clarenberg, aan de rand van de stad.

Na de reformatie bleef één adellijke familie
katholiek en gaf onderdak aan een
zogenaamde schuilkerk. We tonen
schilderijen uit die tijd plus de kwitantie
van een opmerkelijke boete voor de pastoor.
Verder kerkzilver, de ‘schatkist’ van de
pastoor en een koormantel.

Op een beeldscherm een presentatie van
het interieur van de middeleeuwse kerken
in Vollenhove.

HAVEZATEN & ADEL

De ridders op de havezaten moesten het
kasteel van de bisschop verdedigen. Na zijn
vertrek als landsheer bleef de adel vanuit
Vollenhove de streek besturen.

Er waren 15 havezaten, zoals hun ‘adellijk
betimmerde’ huizen werden genoemd, in
en rond de stad. Daarvan zijn er in de stad
nog vijf over.

U kunt ze zien bij een wandeling door de
stad, we leveren u graag een route-
beschrijving en bij groepen een gids.

Achtergrondinformatie van alle havezaten
kunt u bij ons krijgen via een beeldscherm.
En een indruk van de leefstijl van de laatste
adellijke families wordt gegeven in een
speciaal ingerichte kamer. Naast speelgoed
en kleding, tonen we het servies dat koning
Lodewijk Napoleon schonk bij zijn bezoek
aan baron Sloet van Oldruitenborgh.

Vraagt u de gastheer eens naar het verhaal

achter de paarse schoentjes van de
hofdame van koningin Wilhelmina.




